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Auto King'den yeni yıl atağı 


Türkiye'nin yetkili servisi Auto King, 2018 yılında yeni konseptli servis merkezleri için franchise vererek büyüyecek. 


izmetlerini, “Ekspres Mini Onarım ve Bakım Servisleri, “Hasar Onarım Servisleri” 


ve "Mobil Parça Onarım Servisleri” olmak üzere üç ana kategori altında toplayacak olan Auto King, belirlemiş olduğu bu konsept çerçevesinde önce İstanbul'da ardından yurt genelinde franchise verecek. Auto King olarak bu yeni servis tipleri ile ilgili tüm detay projeleri hazırladıklarını söyleyen Auto King Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu, “Yeni uygulamaya öncelikle İstanbul'da başlıyoruz. 2018 yılında İstanbul'da yetkili servislerin ve 
sanayi sitelerinin olduğu bölgelerde 6 
mobil parça onarım servisi açarken, mini onarım ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp İstanbul trafiğinde zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerine hizmet edecek 
6 tane ekspres 
mini onarım ve 


bakım servisini devreye almayı hedefliyoruz. 
Yeni bayilerimiz bu ayrıcalıklı servis modeline sahip olacak” 
diye konuştu. 


04 


sün: 


ii Toyota Priu 


Toyota öncüsü olduğu hibrit devrimi 20'nci yılını Toyota Prius ile kutluyor. İlk kez 1970'li yıllarda geliştirilmeye başlanan ve 

1997de “devrim niteliğinde bir teknoloji” olarak sunulan dünyanın ilk seri üretim hibrit modeli Prius, diğer tüm hibrit modeller için de yeni bir çağın kapılarını aralamıştı. 


ünyanın ilk hibrit teknolojisine sahip otomobilini 

dünya pazarına sunarak yeni bir başlangıca imza atan Toyota, Prius ile adını otomotiv tarihine altın harflerle yazdırmış oldu. 


1997'de dünyanın otomobillere bakış açısını değiştiren Prius, elektrikli bir otomobil olmasına karşın, dışarıdan şarja gerek duymayan yenilikçi teknolojisiyle hayranlık uyandırırken sürüş alışkanlıklarını da yeniden tanımladı, 20 yıl önce devrim niteliğindeki hibrit teknolojisini hayata geçiren ve geçen bu sürede hibrit teknolojisini sürekli geliştirmeye devam eden Toyota, bugün dünya otomotiv sektöründeki en geniş hibrit model yelpazesine sahip. Toyota'nın Türkiyede satışa sunduğu hibrit modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius, Auris ve Toyota C-HR bulunuyor. 

1997 yılından bu yana dünya 
çapında 11 milyonun üzerinde 


© hibrit otomobil satışını gerçekleş- 
* tiren Toyota, aynı zamanda 2020 


yılında her modelinin bir hibrit 

versiyonu olması hedefine de hızlı 

adımlarla ilerliyor. 

fi ; “Prius Takımyıldızı” 

Hibrit devriminin 20'nci Yılını 

, onurlandırmak için dünyanın 

önde gelen asrtrofizikçilerini bir 

araya da getiren Toyota, kuze yarım kürede 100 yıldızdan i 

oluşan “Prius Takım Yıldızını” 

da oluşturdu. 


Otomobile 50 milyar kredi kullandık 


Otomotiv sektöründe yılın ilk 11 
ayında otomotiv kredilerin miktarı 50 milyar TÜye yaklaştı. 


alnızca finansman şirketleri- 
Y nin kullandırdıkları krediler, otomotiv kredileri içinde yüzde 52,7e ulaşırken, yüzde 47,3'lük miktar ise bankalar tarafından otomobil sahibi olmak isteyenlere sunuldu. 


Yeni düzenleme, araç başına kullandırılan kredi tutarını yükseltecek.” 

ALJ Finans Genel Müdürü Nilüfer Günhan, yeni düzenleme ile kullandırılan araç kredisi tutarlarının yükseleceğini belirterek “Bireysel krediler stoğu içerisinde yüzde 39 olan taşıt kredilerinin payı artacaktır. Peşinat tutarının azalması ve daha fazla tutar- da kredi kullanılabilecek olması, otomobil satın alma hayali kuran tüketiciler tarafından satın alım davranışını da pozitif etkileyecektir. Geçtiğimiz üç yılda döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan artış sebebiyle, 50 bin TL tutarındaki barem, oldukça düşük kalmıştı. Yeni düzenleme, tüketicilerin otomobil sahibi olmalarında olumlu etki yaratacak; tüketicilerin daha az peşinat ile otomobil sahibi olmalarına olanak sunacak” dedi. 
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tomotiv endüstrisinin öncü markalarından Honda, Almanya'nın Offenbach kentindeki Avrupa Ar-Ge Merkezinde, gelişmiş çift yönlü şarj teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Honda'nın Eylül ayında 
2017 Frankfurt Otomobil Fuarında lanse ettiği 
Honda Power Manager konseptinin devamı niteligini taşıyan bu yeni konsept, 'Vehicle-toGrid' veya “V2G' teknolojisi ile şebekeden enerji çekebilen ama aynı zamanda elektrikli araç (EV) bataryalarında depolanan enerjiyi tekrar şebekeye gönderebilen tamamen entegre bir enerji transferine dayanıyor. 
Çift yönlü enerji aktarım teknolojisine yapılan bu yatırım, şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik dünyanın en gelişmiş kamusal şarj istasyonu ağının geliştirilmesine de sağlıyor. Güncel teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak 940V kapasiteye sahip sistem 150 KW'a kadar enerji sağlayarak, farklı bağlantı tipine sahip dört aracı, aynı anda şarj edebiliyor. İki yönlü enerji transferi sayesinde elektrik şebekeden çekiliyor veya güneş panelleri tarafından sağlanıyor ve sisteme bağlı elektrikli araçları şarj etmek için kullanılıyor. Bir elektrikli 


araç şebekeye bağlı olduğunda, şebekede fazla talep olması halinde şebekedeki enerjiyi dengelemek için elektrikli aracın bataryasındaki enerji şebekeye transfer edilebiliyor. 
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HONDA 
The Power of Dreams 

Honda, EVTEC ve The Mobility House işbirliğiyle geliştirdiği ve Avrupa'daki Ar-Ge Merkezinde kurduğu çift yönlü şarj teknolojisi sayesinde, şebekeden aldığı elektrik enerjisinin, ihtiyaç halinde şebekeye geri gönderilebilmesine imkân tanıyor. 


DC - Chademo 


rine açan Kuzey Amerika Uluslararası 

Otomobil Fuarı (NALAS) 2018'de yeni nesil D segmenti temsilcisi hakkında önemli ipuçları veren Honda, Insight Prototype modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiriyor. 
Kompakt sınıf sedan modeli Civic'in üzerinde konumlandırılan Honda Insight Prototype, Honda'nın dinamik tasarımlı yeni beş kişilik sedan modeli Insight'ın habercisi olma özelliğini taşıyor. Honda'nın en güncel iki motorlu hibrit sistemiyle donatılacak olan yeni Honda Insight'ın, 2018 yılının yaz aylarında seri üretim hali ile tanıtılması hedefleniyor. 


T: Ocak 2018'de kapılarını ziyaretçile- 


Honda'nın tamamen yenilediği ve önümüzdeki yıl yollara çıkaracağı Yeni Honda Insight, geleneksel araç kullanıcılarının arzuladığı stil, detay, üstün özellikler ve performansı yerine getirirken, bütün bu niteliklerden ödün vermeyi gerektirmeyen bir hibrit araç olarak öne çıkıyor. 


Yüksek kalite algısına sahip iç ve dış mekân tasarımı, geniş yaşama alanı ve sahip olduğu teknoloji sayesinde sunduğu yakıt verimliliği ile dikkat çeken Insight Protype, Honda'nın yeni D segmenti temsilcisi hakkında önemli ipuçları veriyor. 
Honda'nın yenilikçi ve yüksek yakıt verimliliği sunan iki motorlu tam hibrit sistemi ile donatılan yeni Honda Insight'ın prototip hali 2018 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı gerçekleşiyor. 
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INFINITE'nin 3.0 Twin 
Turbo V6 motoruna ödül 


tüketim değerlerine imza attı” dedi. 


INFINITI'nin 3.0 litrelik çift turbo beslemeli V& motoru (VR30 kodlu motor), Ward'ın 2018 model yılı En Iyi 10 Motor listesine seçildi. INFINITI'nin VR Serisi 3.0 litre-VR Serisi motor, listede üst üste iki kez bu ödüle layık görülen iki O ik V6 Gift turbo beslemeli motoru, 


id R ş Sin sürücüyü içine çeken bir sürüş keyfi motordan birisi oldu. 060 spor coup& modelinde sunulan gelişmiş | çinarken döğrüdü eni Ligi 


siyon, aza- 


VR Serisi motor, 400 HP güç ve 475 NM tork üretiyor. mi oranda sürtünme ve turbo b: inde verimliliğini sürdür-NFINITI'nin 'Empower the muşak geçişlere sahip rafine yapısına o mek için yenilikçi teknolojilerden Drive sloganının önemli bir rağmen, çok başarılı ara hızlanma- yararlanıyor. Hafif alüminyum göstergesi olan ve premium ları ve kısa sürelerde yüksek hızlara (| yapısı, araç ağırlığını düşük tutmaya müşterilerin markadan bekle- (o çıkma özelliği sayesinde oldukça yardımcı olurken 060 spor coupe diği heyecan verici performansı su- ( seri bir motor. Bu motor, V8 mo- modelinde üstün sürüş deneyimini 


nan VR Serisi ödüllü motor, küresel | torlar kadar güç üretmesine rağmen © sunmak için motorun tepkilerini satışlarda rekorlara imza atılan bir testlerimiz sırasında çok düşük yakıt | artırıyor. 
yılda kazanıldı. 


INFINITI VR Serisi V6 motoru, Ward'ın En İyi 10 Motor Ödülleri'nin 24'ncü yılında, Ward'ın 2017 
En İyi 10 Araç Kategorisi'nin kazananları dahil dünyanın dört bir yanından üreticinin yeni ve özellikle geliştirilmiş birçok motoru karşısın- da test edildi. 


WardsAuto Genel Yayın Yönetmeni Tom Murphy: “INFINITI, bu yılın “En İyi 10 Motoru! yarışında üst üste yer alan iki motordan birisi. 3.0 
litrelik çift turbo VR V6 motor, yu-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Hyundai'nin yedi modeline IIHS çarpışma testlerinden tam not 


Bağımsız Sigorta Otoyol Güvenliği Araştırma Enstitüsü IlHS (Insurance Institute for Highway Safety), Hyundai'nin yedi farklı modeline çarpışma testlerindeki başarılı sonuçlarından dolayı tam not verdi. 


yundai'nin TONIO, 
Elantra, Elantra GT 
(Yeni 130), Sonata ve 
Tucson modelleri, zorlu çarpışma testlerinden yüksek derece Top Safety Pick ile ayrılırken Santa FE ve Santa FE Sport ise bir üst skor olan Top Safety Pick Plus 


kazanabilmek için beş farklı darbe dayanıklılığı testine tabi tutuluyor. Önden çapraz ve tam çarpma, yandan çarpma, tavan dayanıklılığı ve koltuk baş destekleri çarpışma testlerinde yüksek skor elde edebilmek son derece önemli. En Üst skor olan Top Safety Pick Plus için, 


ler (ön çarpışmayı önleme sistemi ve spesifik üst düzey farlar gibi) ise MHS testlerinde araçların yüksek değerlere sahip olmalarına yardım- a oluyor. 


er > 


seviyesine ulaştı. araçların yolcu tarafından yapılan önden çarpma testi edilebilir veya daha ü: 
puan kazanmaları gerekiyor. Opsi- 


yon listesinde yer alan bazı özellik- 


KİR EE Aİ 1-4 


Yüksek güvenlik standartları gereği, oldukça zorlaştırılan testlerde araçlar Top Safety Pick ödülünü 


KIA'YA ÜÇ “GOOD DESIGN” ÖDÜLÜ BİRDEN 


Yenilikçi ve modern tasarımlarıyla çok sayıda ödül alan KIA Motors, 2017 GOOD DESIGN ödüllerinde üçlü zafer kazandı. Aralıksız sekiz yıl üst üste GOOD DESIGN tarafından ödüllerinde başarı kazanan KIA, bu yılki değerlendirmede Rio, Stinger ve Niro modelleri ile ödülleri topladı. 


Tasarım ve fonksiyonellikleri ile KLA'nın üç yeni mode- 
1i,2017 GOOD DESIGN ödüllerine damgasını vurdu. 
KIA; yeni kompakt hatchback Rio, spor sedan Stinger ve hibrit crossover Niro modelleri ile GOOD DE-SIGN'da “Ulaşım” kategorisinde ödüle layık görüldü. 


Geçmiş yıllarda Telluride Concept (2016), GT4 Stinger 


Concept (2014) Soul EV ve premium sedan Cadenza ile ödül alan KJA, bu yılla beraber sekiz yıldır üst üste GOOD DESIGN da başarı elde etti. 

Namyang (Kore), Irvine (California - ABD) ve Frankfurt (Almanya) stüdyolarının ortak çalışması sonucu tasarlanan Rio, Stinger ve Niro; bu üç farklı tasarım ofisinin uyumlu çalışmasını gözler önüne seriyor. 
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TÜVTÜRK'ün Kurumsal Mentorluk 
Projesi'ne ödül... 


TÜVTÜRK; Yönderlik ve Koçluk Derneği European Mentoring & Coaching Council'in mentorluk kategorisinde verdiği “Yüksek Takdir Ödülü'ne layık görüldü. 


ÜVTÜRK İnsan Kaynakları 

Departmanı'nın hayata geçirdiği “Kurumsal Mentorluk Projesi EMCC'nin 2017 
yılında dünya mentorluk kategorisinde ver. üllerden “Yüksek Takdir Ödülü'nün sahibi oldu. 


1992'de kurulan ve mentorluk ile koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan EMCC (European Mentoring & Coaching Council) tarafından, her yıl düzenlenen “EMCC Uluslararası Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı” ile koçluk, mentorluk ve dayanışma koçluğu kategorilerindeki başarılı projeleri ödüllendiriyor. 


TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin, “Birkman Method; bireylerin ve çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi, azami üretkenlik ve artan başarı için rol ve ilişkilerin uyumlandırılmasını sağlayan davranışsal analiz ve uygulama çözümleri sunuyor” dedi. 
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Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından Sabancı Holding ve Türkiye'nin lider lastik üreticisi Brisa çatısı altında oluşturduğumuz Otopratik iş modelimizle hızla değişen müşteri beklentilerini yenilikçi çözümlerle karşılıyoruz. Otopratik, bakım, onarım, lastik gibi birçok farklı hizmeti tek çatı altında sunarak binek ve hafif ticari araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Garantili parça ve isçilik, şeffaf fiyatlandırma ve kurumsallığıyla araç sahiplerine güvenilir hizmet sunuyor. 
Böylece araç kullanıcıları tüm ihtiyaçlarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor” dedi. 


> >, Bizi —- 
DAF GLOKAL'DEN YENİ TESİS 
Doğan Holding, ağır vasıta pazarında da Glokal ile büyümesine hızla devam ediyor. 


7 lokal Motorlu Araçlar 


( Pazarlama A.Ş. Yönetim 

W OY Kurulu Murahhas Aza 
8 ve Genel Müdürü Ümit 

Karaarslan son iki yıldır özellikle 


lojistik sektöründe yaşanmakta olan daralmaya rağmen 2018'de projelerin artmasıyla beraber Türkiyede ağır ticari araç pazarının da gelişmesine 


paralel olarak Glokal A.Ş'nin de büyümesini arttıracağını ifade ederek “Diğer illerde de, başta Güney Anadolu olmak üzere gelişimimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2018'de yüzde 6 olmasını hedeflediğimiz Pazar payımızı, 2019 yılında yüzde 
10 seviyelerine çıkartmayı hedefliyoruz. . İyi eğitimli personel ve kaliteli 


larını hızlandırdı 


Brisa yeni franchise modeli ile Otopratik mağaza sayısını 3 
yıl içinde 4 katına çıkartacak. 


“e, risa, hız, esneklik ve kalite odaklı müşteri beklentilerine yanıt g veren hizmet inovasyonu Otopratik'i Türkiye çapında yaygınlaş- , ı W turmak üzere yatırımlarını hızlandırdı. Araçların tüm servis ve trmak üzere yarılan bazlar Araf Lexus'un yeni Mi. bakım ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, yenilikçi mağaza anlayışı k ği ve uzman kadrosuyla sağlayan Otopratik, 2020 yılında 200 mağaza ile hiz- G r0ssover 0 n S e pti met ağını güçlendirecek. Böy! abancı Holding ve Brisa çatısı altında hizmet veren Otopratik mağaza zincirinin yüksek memrniyet ağlayın || OİNIRLARI hizmetlerinin tüm araç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. O RT A Dp A N 
| ..oik İİ KALDIRACAK 


Otomotiv dünyasında birçok 
ilke imza atan Lexus, 2018 
Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı yeni konseptiyle bir kez daha farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. 


çözümler kadar iyi, güçlü ve kaliteli © nomisi küçümsenemeyecek kadar ai. 
bir ürün de mutlak başarı için şart, (o önemlibir değer. la — binli takip Ee diyen Karaarslan sözlerini “DAF o Sadece sunmuş olduğu yakıt eko- arm nlar ailesinin yeni üyeleri CF ve XE nomisiyle araç sahibinin yüzünü Bkanın gözdesi olmaya Hazıdanan 


bünyesinde barındırdığı teknoloji ve | güldürmekle kalmayan yeni CF ve Lanıs'tın yenii konsepti, LESI Limit; inovasyonlarla daha fazla verimlilik © XE aynı zamanda sunmuş olduğ less olacak. 

ve daha fazla sürüş konforu sunu- © konfor seviyesiyle şoförün de yüzüyor. Yüzde 7'ye varan yakıt eko- nü güldürüyor” şeklinde konuştu... 


Yeni nesil crossover araçların tas: rımının nasıl olacağını simgeleyen LF-1 Limitless, isminden de anlaşılacağı gibi tüm sınırları ortadan 


kaldırarak özgür tasarımıyla ön k. 


plana çıka 


Tasarımının yanı sıra lüksün ve performansın da sınırlarını yeniden tanımlamaya hazırlanan LF-1, Güney Kaliforniyadaki Calty tasarım stüdyolarında yaratıldı. Yenilikçi tasarıma sahip ve teknolojik modelleriyle öne çıkan Lexus, LF-1 konseptiyle 
ilgili bazı tasarım detaylarını 15 
Ocak'taki fuar öncesi sergilemeye başladı. Bu detaylarda, aracın aerodinamik farları ve iki parçalı tavan spoyleri dikkat çekiyor. 
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kinci nesil Continental GT3, 

aralarında Le Mans şampiyonları 

4 Litre, Speed 6 ve Speed 8 oto- 

yer aldığı, büyük 

beğeni toplayan motor sporları serisine katılan en yeni özel yarış otomobili. 
Dünyanın dört bir yanındaki 528 
yarışta 120 defa podyuma çıkan ve 
45 birinciliğe sahip olan birinci nesil 
Continental GT3, dayanıklılık alanında şampiyon bir yarış otomobili olduğunu kanıtladı. 


YENİ CONTİNENTAL GT3 


Bu yeni otomobilin geliştirme süreci, Bentley'in motor sporları teknik partneri M-Sport'taki tasarımcılar ve teknisyenlerle birlikte, Bentley Motorsport'un Crewedeki kendi ekibinde yer alan mühendisler tarafından yürütüldü. Tamamen yeni Continental GT yol otomobiline dayanılarak geliştirilen yeni Continental GT3, bu otomobilin büyük ölçüde alüminyum olan yapısını temel alarak, 1300 kg'dan çok daha düşük olan, yarışa uygun bir ağırlık sağlıyor ve yarış için ideal bir ağırlık dağılımı elde edilmesine yardımcı oluyor. 


Yarışlarda kendini kanıtlamış olan ünlü 4,0 litre Bentley çift turbo V8'in yeniden geliştirilmesiyle ortaya çıkan motor, tamamen yeniden tasarlanmış bir kuru karterli sistem ve tamamen yeni bir emme ve egzoz sistemi içeriyor. 550 HP'yi aşan sınırsız güç. 


Rüzgar tünelinde hazırlanan ve yol 


otomobilinin şekline dayanılarak tasarlanan dış aerodinamik yü ler, ilave bastırma kuvveti sağla larla 


için aerodinamik cih: 
dış panelleri güçlendiriyor. Continental GT3t özel olarak hazırlanan, tamamen yeni süspansiyon ve fren sistemleri sunuluyor. 


Şampiyonluk sahibi atasının yerini almak için altı aylık bir test programına başlayan yeni yarış otomobili, İngiltere, Fransa ve Portekiz'deki test çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki geliştirme çalışmaları, 24 
saatlik dayanıklılık yarışı simülasyonlarını içeriyor. 


BENTLEY MOTORSPORT 
Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası'nı kazanan ekip için 


Bentley Motorsport, 2018 motor sporları sezonu için şu anda geliştirilme aşamasında olan tamamen yeni Continental GT3 yarış otomobilini tanıttı. 


2017'nin oldukça başarılı bir sezon || yarış ele: ene de dünyanın dört bir yanında mücadele olarak geçmesinin ardından, Bentley cağı Bla si Daya- e Yeni Continental GT3, ilk Motorsport 2018 sez k ası'nda Avrupa çapında 

planlarını da a: . Be: yarış: dört rauntluk Intercontorsport, iki yeni Continental tinental GT Challenge yarışında da O açılışraundunda çıkacak. 


Yarış ruhunu en iyi şekilde 

yansıtan kokpiti, FXX-K Evo modelinin yüksek performansını yansıtan tamamen yeni bir direksiyon domine ediyor. 


Ferrari'den FXX- 
EVO SURPRIZI! 


Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek ve özel seri olarak satışa sunulacak FXX-K Evo'nun örtüsünü Italya'daki Mugello pistinde düzenlediği Dünya Finali etkinliğinde kaldırdı. 


errari, pistlere özel FI pist odaklı bir teknik mimariye tipi çift kavramalı, 7 ileri | sahip olan EXX-K Evo önceki XX otomatik şanzımanlı yeni otomobilleri gibi yol kullanımına modeli FXX-K Evo'yu uygun olmayıp, kendi özel yarış tanıttı. EXX ve 599 XX'nin programı kapsamında kullanılıyor. 


Evo sürümlerinde olduğu gibi, Fer- o Öncüsünün başarılarını devam etrari FXX-K Evo da Ferrari'nin mü- girecek olan EXX-K Evo son derece (| Otomobillerinin performansını daha 


cadele ettiği; Formula 1, GT3,GTE © geçkin ve küçük bir Ferrari müşteri- daileriye taşımak için geliştirdiği 

ve kendi adını taşıyan tek marka si kitlesini hedefliyor. son derece gelişmiş bir aerodinami şampiyonası olan Challenge gibi EXX-K Evo, Ferat mühendiğ- paketine sahip. Tasarımcılar, otomo- yarış kategorilerinden elde ettiği bilin geliştirme aşamasında FXX-K bilgi birikimiyle geliştirdiği kap- Evo'nun genel ağırlığını düşürmek samlı bir paketle donatılıyor. Yarış üzere geniş kapsamlı bir çalışma dünyasından türetilen ve tamamen gerçekleştirdiler. Ferrari'nin For- 


lerinin Ferrari Style Centre tasarımcıları işbirliği ile günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Ferrari'nin pist 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Yeni hava akış mimarisine uygun ola 


olması ön plana çıkıyor. 


FXX Evo ve 599 XX Evo'nun izinden giden FXX-K Evo, aynı zamanda mevcut XX otomobilleri için bir yükseltme paketi olarak da satışa sunulacak. 


mula 1 deneyimlerinden yararlanan ( karşılaştırıldığında yüzde 23 oranın- (arka kısımdaki çift profilli sabit bir 


tasarımcılar yenilikçi karbon fiber da geliştirilirken, bu türetildiği yol kanat tarafından destekleniyor. Bu komponentler geliştirerek sabit versiyonu ile kıyaslandığında yüzde ( yeni eklenti, aktif arka spoyler ile arka kanat gibi yenilikçi çözümler- 75'lik bir artış anlamına geliyor. 200 Oo uyum içerisinde çalışmak üzere ge- 


le önceki FXX-K modeline kıyasla km/s hızda 640 kg'lık yere basma liştirildi. Basınç alanları birbirlerini daha hafif bir otomobil geliştirmeyi O kuvveti oluşurken maximum hızda O destekleyen ve güçlendiren iki yere başardılar. EXX-K Evo'nun yere bu kuvvet 830 kg'ın üzerine çıkıyor. £ basma kuvveti sistemi tarafından basma kuvveti önceki versiyon ile EXX-K Evo'nun yere basma kuvveti | yaratılıyor. 


Avrupa'nın en kirli şehirleri T 


Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığın- da ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. 


jans Press hava kirliliği konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press'in medya incelemesine göre yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 9 bin 755 yansıma tespit edildi. Hava kirliliğinin bu denli fazla konuşulması, medyanın da bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı. 
Öyle ki televizyonda yer alan spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özellikle 


SUBARU'NUN EYESİGHT'LI TÜM MODELLERİNE ÖDÜL 


İstanbul'un ulaşım araçlarında, çevre dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarılmaya başlandı. 


TETOVA EN KİRLİSİ 

Basına yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar arasında, dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye'nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa'nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı.Avrupa'nın pp LİRSRİNİLE Eye ii iğ ii siri ise kene Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine ya'nın Tetova kenti oldu. sahip 10 şehrin 8'i Türkiye'de yer al 


Subaru'nun EyeSight özellikli 6 modeli “UHS 2017 TOP SAFETY PICK 4 (TSP4) Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABDideki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IHS, Subaru'nun 2018 model Yeni XV (Crosstrek) ve WRX modellerinin ardından, EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini de aynı ödüle layık gördü. 


ubaru, Amerikan Karayolları Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün her yıl açıkladığı TOP SAFETY PICK*# 
(TSP-*) ödüllerinde, daha önce yeni 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Subaru XV (Crosstrek) ve WRX yle IMHS'nin 2018 Top Safety Pick modelleri ile ulaştığı başarıyı, Leg- (o (TSP) yani “En Güvenli Seçim” katacy, Outback, Forester ve Impreza egorisinde büyük ödülleri topladı. 
modellerinde de sürdürdü. Böylece (o Önleyici Güvenlik Sistemi Eye-Subaru, toplam 6 farklı modeli- Sighta sahip olan Subaru yeni XV 


göre Avrupa'da en kirli havaya dı. 


(Crosstrek), WRX, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modelleri 11- HSden en yüksek güvenlik puanlarını toplayarak, Subaru'nun “En Güvenli Otomobil Markası” olma hedefini sürdürmesini sağladı. 


IIHS tarafından Top Safety Pick (TSP) yani “En Güvenli Seçim” ödülünü 
alabilmek için IIHS'nin belirlediği 5 
kategoriden (Önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması) “En İyi” ya da “İyi”, ön far performansı anlamında ise “Kabul Edilebilir” veya “İyi” notlarının alınması gerekiyor. 


Subaru, “Confidence in Motion” sloganı ile dünyanın dört bir yanında müşterilerine “Keyifli ve Huzurlu” bir sürüş deneyimi sunuyor. “360 Derece Güvenlik” ilkesiyle temel, aktif, önleyici ve pasif güvenlik teknolojilerini geliştirmeye devam ederek sürücüler ve yolcular için sürüş keyfi ve huzur sağlamaya devam ediyor. 


Isuzu Novociti Life'a “Tasarım Ödülü' 


Anadolu Isuzu'nun gelecek yıl Türkiyedeki fabrikasında üretimine başlayacağı Isuzu Novociti Life, Design Turkey'de “Ulaşım Araçları ve Aksesuarları” kategorisinde “İyi Tasarım” ödülünün sahibi oldu. 


esign Turkey, kendi sınıflarında en iyi tasarımları seçti. “Ulaşım 
Araçları ve Aksesuarları” kategorisinde farklı dallarda düzenlenen yarışmada “İyi Tasarım” ödülü Anadolu Isuzu'nun Türkiyede üreteceği Isuzu Novociti Life modelinin oldu. Aracın tüm tasarımı engelli bireylerin ve yaşlıların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları için Anadolu Isuzu'nun zinde, Türk tasarım ekibi tarafından alçak tabanlı olarak tasarlandı. 2018 yılı başında satışına başlanacak olan Novociti Life, ilk ödülünü Türkiye'nin en prestijli tasarım yarışmasından almış oldu. 


Eşitlik ilkesini benimseyen toplu taşıma aracı tasarımı 


Anadolu Isuzu tasarımcıları ve mühendisleri, Novociti Life modeliyle toplu taşımada her bireyin ulaşım hakkını savunan bir tasarımla eşitlik ilkesini Türkiye'den başlatıp 
tüm dünyaya yaymayı hedefliyor. 13 
yılda 12 kez Midibüs ihracat rekoru kıran Anadolu Isuzu, Novociti Life modeliyle de özellikle global büyüme hedefleri için önemli bir adım atmış oluyor. 


Isuzu Novociti Life, şehiriçi taşımacılığa yepyeni bir boyut kazandıra- 


cak. Şehiriçi taşımacılığı sektöründeki ihtiyaçların ve küçük otobüslerden beklentilerin farklılaştığı günümüzde, yeni nesil Novociti Life bu değişimi yansıtacak. 


Alçak tabanlı bir midibüs arlanan Novoc al hayata her geçen gün daha fazla dahil olan engelli ve yaşlı nüfusun toplu ulaşım araçlarına erişimini kolaylaştıracak ve kent yaşamına adaptasyonlarını destekleyecek. Alçak tabanlı olabilmesi için motoru arkaya taşınan yeni nesil Novociti Life'ta yapılan bu değişiklik, ses izolasyonu ile seyahatlerin daha konforlu geçmesine de katkı sağlayacak. 


p 


.—. . 


İSTANBUL TRAFİĞİ TAM Bİ 


CANAVAR 


Analize göre İstanbul sürücülerin en çok trafik çilesi çektiği şehir olurken, İzmir'in hafta içi bazı saatlerde İstanbul'u bile geçtiği gözlemlendi. Beş büyük şehir arasında en az trafik ise Antalya'da kaydedildi. 


rmavanlay 


Yapılan bir araştırmayla en kötü ve en iyi trafiğe sahip olan büyük şehirler belirlendi. Türkiye'nin beş büyük şehrinin trafik haritasını çıkaran Yandex, hafta içinde ve hafta sonun- da meydana gelen trafik yoğunluk derecelerini ölçtü. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalyada yaşanan trafik yoğunluğunu, iş hayatının ve eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği eylül ayından kasım 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ayının sonlarına kadar ortaya çıkan analizler... 


İstanbul'da en yoğun günler Çarşamba ve Cuma 


Yapılan analizde trafiğin en sıkışık olduğu saatler, hafta içinde herkesin işe ya da okula gittiği sabah saatleriyle eve döndüğü akşam saatleri olarak belirlenirken, Cumartesi günleri de yüksek yoğunluk derecesiyle 


dikkat çekti. Megakent İstanbul, Türkiye'nin en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında zirvede yer aldı. 
İstanbul'da hafta içi akşam saatlerinde ortalama trafik yoğunluğu 10'luk derecelendirme sisteminde 7'ye kadar çıktı. Söz konusu yoğunluk özellikle Çarşamba ve Cuma akşamları daha da arttı. 


İzmir'de trafik yoğunluğu öğle saatlerinde İstanbul'u geçti 


Haftalık ve günlük analizlere göre İstanbul'dan sonra en yoğun trafiğe sahip olan şehir ise Ege'nin incisi İzmir oldu. İzmir'de özellikle Cuma günleri akşam saatlerinde 5 dereceye yaklaşan yoğunluklar yaşandı. 
Ayrıca İzmir'in trafik yoğunluğu, hafta içi 12:00-15:00 saatleri arasında İstanbul'u bile geride bıraktı. 


Antalya trafik açısından en yaşanabilir büyük şehirlerden biri oldu 


Trafik yoğunluğu bakımından sıralamada İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara ve Bursa illeri geliyor. 
Ankara'da trafik sıkışıklığı İzmir'in 


Pazartesi Salı 


Çarşamba Perşembe Cuma 


Ankara 
Antalya 
Bursa 
İstanbul 
İzmir 


biraz altında seyrederken, Bursada hafta sonları Cuma akşamından başlayarak 4 derecenin üstüne tırmanan ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Turizmin kalbi- nin attığı Antalya ise analizin yapıldığı tarihlerde, beş büyük şehir arasında en az trafiğin olduğu şehir olarak belirlendi. Antalyalılar haftanın her günü, yoğunluğu 
2 dereceyi bile bulmayan son 
derece rahat bir trafikte yaşamlarını sürdürdü. 


İstanbul'da son bir yılda trafik kazaları azaldı 


Yandex Navigasyon, İstanbul'un kaza noktaları analizini de yaptı. 
2015 - 2016 ile 2016 - 2017 
dönemlerini karşılaştıran analizde, İstanbul'da gerçekleşen kaza sayısında önemli oranda azalma gözlemlendi. İstanbul'da bir önceki yıl 7 bin 500 civarlarına kadar 
çıkan kaza sayısı, 2016 - 2017 
arasında 4 bin civarlarına kadar 


düştü. 

Genel olarak köprülerin civarları- nın, ana yolların ayrımlarının ve kavşakların kaza noktası olarak belirlendiği analizde; D-100, Avrupa Otoyolu ve TEM bölgeleri öne çıktı. 

Analizde en çok kaza uyarısının Avrupa yakasında bırakıldığı görüldü. Özellikle Avrupa Otoyolu ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği kavşağın trafik ve kaza açısından yoğun olduğu gözlemlendi. 
Yenikapı Kennedy Caddesi ile Havuzlu Kavşağı sonrasında Rauf Orbay Caddesi ise en fazla kaza uyarısının bırakıldığı noktalar oldu. 

İstanbul'da bahar ve yaz döneminde kazalar artarken, sonbahar 
ve kış döneminde azalıyor. 2015 
ve 2016 yıllarında ocak ayı en az kaza bildirimi yapılan ay olurken, yine aynı dönemde mayıs ayı ise kullanıcılar tarafından en fazla kaza uyarısı bırakılan ay oldu. 


o 
8 ş ş 
8 8 8 


09:00 
1200 
15:00 


18:00 


21:00 


2300 


Ankara 
Antalya 
Bursa 
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Sınıfının En İyisi: DOBLO 


Fiat Professional Ailesi'nin, Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen modeli Fiat Doblo Cargo, İngiltere'de gerçekleştirilen “What Van?” ödülleri kapsamında, üst üste üçüncü defa, “Yılın Hafif Ticari Vanı” ünvanını kazanarak iddiasını ortaya koydu. 


ursadaki Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi üyelerinden Doblo'nun Cargo versiyonu, global anlamda önemli başarılar kazanmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste üçüncü kez “Yılın Hafif Ticari Vanı Ödülü”nü kazanan Fiat Doblo Cargo'nun yanı sıra, Fiat Fiorino Cargo da “Küçük Ticari Van” kategorisinde, “yüksek derecede önerilir” övgüsünü aldı. 
Jüri tarafından sınıflarının en iyisi seçilerek tüm rakiplerini geride bırakan Fiat Doblo Cargo, yükleme 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kapasitesi, modüler yapısı, konfor seviyesi ve ekonomik kullanım maliyetleriyle birçok konuda etkileyici sonuçlara imza atarak birincilik koltuğuna oturdu. 

“What Van?” Editörü James Dallas konuyla ilgili, “Doblo Cargo'nun Yılın Hafif Ticari Van Ödülü'nü üç sene üst üste almış olması; aracın kalitesinin sürekliliği için oldukça ikna edici; ayrıca Doblo Cargo, kendi sınıfında en iyi yol tutuş, konfor ve kalite seviyesini bünyesinde barındırıyor” açıklamasında bulundu. 
Türkiyedi sınıfının 


hafif ticari araç ans modeli olma 


başarısını gösteren Fiat Doblo 


Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 faklı gövde seçeneği sunuyor.1.8 metre ile 3.4 metre arasında değişen iç mekân uzunluğu, 
yüksek tavan versiyonunda 5400 
litreye varan yük bölümü hacmi ve 
1 ton istiap haddi ile sınıfının en 
iyisi olan Doblo Cargo, son nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı başarıyor. 


Tofaş mühendis ve işçilerinin imzasıyla hayata geçirilen Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiorino'nun Cargo modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi 

ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor. 


Fiat Doblo'ya İngiltere'den üst üste üçüncü kez ödül! 


KAZALAR EN AZA İNECEK 


Toyota “Sıfır Kaza” hedefiyle birlikte yeni güvenlik teknolojileri üzerinde yoğun çalışmaya ara vermeden devam ediyor. 
İlk kez 2015 yılında tanıtılan gelişmiş güvenlik teknolojisi Toyota Safety Sense, 2018'de ikinci jenerasyonuyla dikkatleri 


üzerine çekmeye hazırlanıyor. 


ktif güvenlik teknolojileriyle kazaların şiddetini 

azaltan veya kazaların 

önüne geçen sistem, 2015 
yılından bu yana 5 milyondan daha fazla Toyota aracında kullanılmış durumda. Avrupada ise yeni Toyota araçlarında bu sistemi satın alanların oranı yüzde 92'ye kadar yükseldi. Gerçek trafik şartlarında arkadan çarpma kazalarını yüzde 50 azaltan sistemin, Akıllı Sonar sistemiyle birlikte bu tür kazaları yaklaşık yüzde 90'a kadar azaltacağı tahmin ediliyor. 


İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense ise, artık daha yüksek hızlarda çalışıyor, yayaları ve bisikletlileri 

de algılayabiliyor. Bu geliştirilmiş sistemde, 10-180 km/s hızlarda çalışacak şekilde güncellenen Ön Çarpışma Sistemi, yeni Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, 


Trafik Tabelası Tanıma Asistanı ve Otomatik Uzun Hüzmeli Far özellikleri de bulunuyor. Yeni Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici kullanıldığında otomatik olarak aracı 


şeridin ortasında tutuyor. Bununla birlikte sürücü şeritten fark etmeden ayrıldığında da sürücüyü uyararak tekrar şeride girmesine yardımcı oluyor. 


YILBAŞINDAN İTİBAREN 

İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense, 2018'in başından itibaren kademeli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Toyota'nın yeni modellerinde sunulmaya başlanıyor. 


KADINLAR m. 
ERKEKLER AR SMA 


Ototrink.com, 2017 yılının ikinci yarısında ekspertiz merkezlerinde işlem yapan araçların istatistikleriyle 2017'nin 'en'lerini derledi. 


İşte araç satışında kadın ve erkeklerin tercihleri: 


Erkekler beyazdan, kadınlar siyahtan... 

Derlenen istatistiki verilere göre kadınların sattığı otomobillerin yüzde 35'i siyah renk. Kadınların sattığı otomobillerin içinde en az orana sahip renk ise mavi. Erkeklerin sattığı araçların içinde yüzde 40'lık oranla beyaz araçlar önde bulunuy- 


İk 


or. Erkeklerin sattığı araçlar içinde sayının en az olduğu renk ise lacivert olarak göze çarpıyor. Buradan hareketle erkeklerin beyazdan, kadınların siyahtan yana olduğu ortaya çıkıyor. 

Erkeklerin tercihi otomatik vites Kadın kullanıcıların istatistiklerine bakıldığında, manuel ve otomatik vites araç satışlarında bir yakınlık olduğu görülüyor. Kadınların yüzde 46'sı manuel araçlarını satmak isterken, yüzde 54'ü ise otomatik araçlarını değiştirmek istemiş. 
Erkeklere bakıldığında ise durum biraz daha farklı. Erkeklerin yüzde 


Kadınların 9658'inin, erkeklerin 9648'inin benzinli Kadınların 9642'sinin, erkeklerin 9652'sinin dizel Kadınların 9646'sının, erkeklerin 9640'1nın manuel 


Kadınların 9654'ünün, erkeklerin 9660'ının otomatik. 


Ekspertiz merkezlerinde işlem yapan araçlardan derlenen istatistiki verilerle, kadın ve erkeklerin araç alım-satımlarındaki renk, vites seçeneği ve yakıt tipi tercihleri belirlendi. 


40'ı manuel araçlarını satarken, yüzde 60'ı otomatik araçlarını satmayı tercih etmiş. Bu oran dağılımlarına bakıldığında erkeklerin büyük çoğunluğunun otomatik vitesi tercih ettiği görülüyor. 


Dizel ve benzin tercihleri dengede 

Bunun yanı sıra kadınların yüzde 58'le en çok benzinli araçlarını sattığı, erkeklerin ise yüzde 52'yle dizel araçlarını sattığı görülüyor. 
Erkeklerde dizel ve benzinli araç arasında daha dengeli bir dağılım olduğu dikkat çekiyor. 
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Audi, geliştirdiği özel ekipman sayesinde çalışanlarının 


sırt ve iskelet ağrısına son vermeye hazırlanıyor. 


ÇALIŞANLARAİ 
DİŞ İSKELET 


Bu ekipman aynı zamanda çalışanların fiziksel eforunu azaltırken verimliliğini de artırıyor. Yeni ergonomik destek ekipmanı, Audi'nin Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikalarındaki işçiler tarafından test edilmeye başlandı. 


udi, iş yerinde sırt ağrısı sorununu bir dış iskelet yardımıyla çözmeyi hedefliyor. Audi'nin ergonomi destek ekipmanı, ağır 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malzemelerin kaldırılıp taşınmasını kolaylaştırırken, sırt kaslarındaki zorlanmayı da azaltacak. Vücu- 

da takılan ve ağırlık kaldırmayı 
kolaylaştıran cihaz yaklaşık 3 


kilogram ağırlığında. Dış iskelette üst gövde, bel ve uyluğa bağlanan metal çerçeveler, taşıyıcı bir yapıyla birleştiriliyor. 

Dış iskeleti takmak için, işçi önce donanımı bir kazak gibi başından geçirip, kayışlarla uyluklarına bağlaması gerekiyor. Ardından, ağırlığı dağıtmaya yarayan iki adet, el büyüklüğünde levha, uylukların üzerine yerleştiriliyor. 


öne doğru eğildikleri duranlar kullanıcıyı destekliyor. Ergonomik yapısı sayesinde ağır yükleri taşımak da daha kolay, çünkü dış iskelet ağırlığı belden, uyluktaki kaslara aktarıyor. Bu da sırt kaslarındaki zorlanmayı yüzde 20 ila 30 arasında azaltırken, kullanıcının sağlıklı bir pozisyon- 


ynı zamanda 


olurken, hareketlerini de kısıtlamıyor. 


Endüstride geniş bir kullanım alanına sahip olan bu ekipmanın ilk versiyonları, Audi'nin Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikalarındaki işçiler tarafından test edilmeye 


başlandı. Örneğin, tümüyle demonte 


lojistik faaliyetlerinde, dış i: 

et montaj hattındaki çalışanların parçaları sandıklardan çıkarmalarına yardımcı oluyor. Üretimde ise orta konsolun montajını ve ağır malzeme kutularının taşınmasını kolaylaştırıyor. Test kapsamında, dış iskeletin gündüz vardiyasında kullanımı kademeli olarak 2 s; 

7 saate çıkarıldı. 


m > 
)rsche müzesindeki el 
LELİK Vin yüzüne 


N ) Üretiminden 


neredeyse 50 yıl 
" sonra keşfedilen otomobil üç yıl süren restorasyon çalışması ardından ilk günkü haline getirildi. Bu özel otomobil 
“911 (901 No. 57) 
Bir Efsanenin 
Başlangıcı” adlı sergide Porsche tutkunlarıyla buluşacak. 
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AĞA > 


orsche Müzesi, koleksiyonuna en son kattığı otomobili sergilemeye hazır. 
Mü-zedeki 911 5: 
en eski otomobil 
Aralık 2017 — 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlen: 911 (901 
No. 57) - Bir Efsanenin Başlangıcı” adlı ser-gide otomobil tutkunlarıyla buluşacak. 


Ekim 1964'te üretilen kırmızı coupe, o tarihte 901 olarak adlandırılan spor otomobilin seri üretim bandından çıkan ilk modellerinden biri. 


Üretildiği tarihten neredeyse tam 50 
yıl sonra Porsche Mü-zesi tarafından keşfedilen otomobil, restore edilerek orijinal haline getirildi. 
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Porsche'nin serisinin hale! 
olarak geliştirdiği otomobil serisinin üretildiği tarihteki ismi 901 olsa da, 
1964 sonbaharında seri üretimin 
başlamasının üze-rinden yalnızca birkaç hafta geçmişken, yeni coupe'nin adı bir telif hakkı tartışması sebebiyle değiştirildi ve otomobil o günden bu yana 911 adıyla anılmaya başladı. O tarihe kadar fabrikadan çıkan tüm araçlar 901 adıyla üre-tilmiş olsa da, 911 adı altında sürücüleriyle buluştu. Bu nadir otomobil, 
50 yıldır Porsche fabrikası koleksiyonunun eksik parçalarından biri. 


2014'te bir TV ekibi şans eseri 


tarihi bir hazine keşfetti 
2014 yılında, antika ve hatıra eşyalarla ilgili bir program için araştırma 


yapan bir Alman TV ekibi, bir ahır- da unutulmaya yüz tutmuş eşyalar arasında 1960 tarihli iki 911 modeli keşfetti. Porsche Müzesi ile iletişime geçen ekip, bu iki spor otomobilden 300.057 şasi numaralı olanın, serinin ismi değişmeden önce üreti-len ender otomobillerden biri olduğunu keşfetti. Porsche Müzesi, bağımsız bir uzmanın yaptığı değerlendirme y iki 911 modelini de satın alarak, Porsche markalı klasik otomobil koleksiyonundaki önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. 


Orijinal parçalar kullanılarak incelikle restore edildi 

Müzenin otomobili satın alma kararında büyük rol oynayan faktörlerden biri de, eski 911'in daha önce 


herhangi bir şekilde restorasyondan geçmemiş olmasıydı. Bu sayede müzenin uzmanları, spor orijinaline olabildiğince sadık bir şekilde restore etme fırsatı buldular. 


otomobi 


Otomobil, üç yıl süren bir çabayla, başka bir otomobilden alınan orijinal şasi parçaları kullanılarak restore edildi. Otomobilin motoru, şanzımanı, elektrik aksamı ve iç mekanı da aynı şekilde onarıldı. 


Restorasyon sırasında orijinal parçaları yenileriyle değiştirmek yerine mümkün olduğu ölçüde mevcut parçaları korumak hedeflendi. Bu kapsamlı res-torasyon yöntemi, tarihi açıdan büyük önem taşıyan bu spor otomobilin resto-rasyonunun üç Yıl gibi uzun bir sürede tamamlanmasına sebep oldu. 
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ugüne kadar 2 milyonun üzerinde üretim adedine imza 


atan Wrangler'in yeni nesil versiyonu, ilk olarak Kuzey Amerikada görücüye çıktı. Yeni Jeep Wrangler; üstün off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan karoser özellikleri, üstün asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve bir dizi inovatif güvenlik ve gelişmiş teknolojik donanımla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi aracı olma geleneğini sürdürüyor. 


Geleneksel Jeep Wrangler tasarımı modernize edildi! 


Yeni dış tasarımıyla güçlü ve her türlü yol şartına meydan okuyan karakteristik duruşunu devam ettiren yeni Jeep Wrangler geniş cam alanları sayesinde çevreye hâkim, rahat bir sürüş sunuyor. 


Jeep tasarımcıları markanın imzası niteliğinde olan efsanevi yedi oluklu ön ızgarayı yeniden tasarladı. Yeni ızgaranın farlarla kesişen tasarımı efsanevi Jeep Cfe gönderme yapıyor. 
Sahara ve Rubicon modellerinde sunulan LED ön farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü beraberinde getirirken sinyal lambaları çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor. Alışılagelmiş olduğu kare formunu koruyan arka stop lambalarında da çağın gereklerine uygun olarak LED teknolojisi kullanılıyor. 


Yeni Jeep Wrangler 2 ve 4 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretilecek. 2 kapılı gövde tipi Sport, Sport S ve Rubicon donanım seviyeleriyle sunulurken, 4 kapılı gövde tipi ise Sport, Sport S, Sahara ve Rubicon olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. 


Onlarca farklı kapı, tavan ve ön cam kombinasyonları sonsuz kişiselleştirme sağlarken, 2019 yılında ilave olarak bir de yeni, yarım kapı alternatifi sunulmaya başlanacak. 
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Yeni teknolojilerle zenginleşen geleneksel iç mekân tasarımı Yeni Jeep Wrangler'ın iç mekânı geleneksel tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor. 


Ergonomik tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri, sürücü ve ön yolcunun sürüş esnasında rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini sunuyor. 
Havalandırma ızgarasını çevreleyen krom aplikasyonlar kalite algısını yükseltirken modern ve sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. 
Yeni Jeep Wrangler ile birlikte su geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor. 


Gösterge paneli 3,5 veya 7 inçlik TTFT LED bilgi ekranına ev sahipliği yaparken 7 inçlik ekranda gösterilecek olan bilgiler sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor. Jeep Wrangler Sport'ta ise 5,0 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor. 
Orta konsol 7,0 inç veya alternatif olarak sunulan ve bugüne kadar 

bir Wrangler'da sunulan en büyük ekran olan 8,4 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Dördüncü nesil Uconnecte ait ekran orta konsolun en üst noktasına entegre ediliyor. 


Hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect'in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon entegrasyonu sunuyor. 


İki adet USB portu veya 12 volt soketi dışında farklı noktalara entegre edilen saklama alanlarıyla yeni Jeep Wrangler modern çağın gereksi- 


nimlerini fazlasıyla yerine getiriyor ve kullanım kolaylığı sunuyor. 


y gelişmiş motorlar 
Kuzey Amerikadaki Jeep Wrangler serisine yeni, gelişmiş, yakıt tasarruflu motorlar dahil olduğu görülürken, 3.0 litre EcoDiesel V6 ve yeni 2.0 litre hacimli sıralı dört silindirli turbo benzinli motorların da yeni otomatik sekiz vitesli şanzıman ile birleştirilmesi dikkat çekiyor. 


Efsanevi Jeep yetenekleri 

daha da gelişti! 

Sürüş özellikleri, yol tutuş dinamikleri ve ses karakteristiği daha da iyileştirilen yeni Jeep Wrangler ağırlığı azaltılan gövdesi ve yakıt tüketimi düşürülen motorları ile gelişmiş sürüş verimliliği sunuyor. 


Yeni beş kollu süspansiyon sistemiyle mükemmel asfalt sürüş özellikleri sunan yeni Jeep Wrangler daha geliştirilen teknik yapısı ve güncellenen arazi donanımıyla markanın “dilediğin yere git” felsefesine sadık bir yapı sunuyor. 


Yakıt deposu, vites kutusu ve şanzıman yağ alt kapağı da dahil olmak üzere önemli yapı elemanlarını korumak üzere yeni Jeep Wrangler'da dört adet levha ve barlar devreye giriyor. Rubicon versiyonunda ise aracın gövdesini sert ve büyük kayalardan koruyan boru şeklinde çelik koruyucular devreye giriyor. 
Sınıfının en iyi değeri olan 44 derecelik yaklaşma açısı, 27,8 derecelik karın (breakover) açısı, 37 derecelik uzaklaşma açısı ve 28 cm'lik (10,9 inçlik) yerden yüksekliği ile yeni Jeep Wrangler en zor arazi koşuluyla bile baş edebilecek bir mimari ortaya koyuyor. Yeni Jeep Wrangler ayrıca 
76 cm'ye (30 inç) kadar su geçiş derinliği ve 1.585 kga (3.500-b) kadar römork çekme kapasitesi sunuyor. 


rında Türkiye'de... 


Yeni Jee 
WRANGLER 


a i yerini alacak. 


- Dahada geliştirilen 4x4 

- yetenekleri, orijinaline 

« sadık kalan daha modem 
- tasarımı, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor seçenekleri, kapsamlı teknolojik ve güvenlik donanımları ile Z ler, yine e | olmaya hazırlanıyor Yeni 
Jeep Wrangler, 2018 


SEM 
Uluslararası yerı 


ödülü'nün sahi 


Volkswagen Amarok, z i Uluslararası Yılın Ticari 

ME e e Aracı jürisi (IVotY) 
PA e tarafından “2018 Uluslararası Yılın 
Pick-up'ı (IPUA 2018) 
ödülüne layık görüldü. 
Amarok; sınıfının en güçlüsü 3.0lt 224 PS 
V6 motor'teknolojisi, benzersiz iç tasarımı ve sunduğu sürüş konforuyla jürinin beğenisini kazandı. 


üri yaptığı değerlendirmede Amarok'u pick-up segmentinin “sıkı çalış, sıkı eğlen” felsefesinin isimleşmiş hali olarak değerlendirirken, aracın tasarımına, hissettirdiği muhteşem hisse ve birinci sınıf kalitesine vurgu yaptı. 
Sınıfının en güçlüsü: 3.0 It V6 motor Yeni Amarok'un en dikkat çeken özelliği son jenerasyon Vol 
V6 motoru. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 PS güç 


üretirken 550 Nm tork sağlıyor. 
Amarok böylece, hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek per- 


formans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor. 
Amarok'ta ön konsol, hem malzeme kalitesinin yüksekliği hem de fonksiyonel tasarımıyla bir önceki nesle göre tamamen yenilendi. Geniş görüş açısı ve yüksek malzeme kalitesi ile sınıfının standartlarının üzerinde bir şıklık sunan ön konsol, bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ile kullanım kolaylığı ve benzersiz bir konfor sağlıyor. 


Bilgi ve eğlence sistemleri segmetinin standartlarının üzerinde Amarok'ta akıllı telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan “App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. “Elektronik ses güçlendirici”, sürücünün ön konsolda yer alan mikrofonla arka koltuktaki yolcularla yüksek hızlarda bile rahat konuşmasını sağlıyor. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor. 


Amarok'ta standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensö sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuiyse aracı frenliyor ve hızını 10 
kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. 


Uluslarai 
IPUA, 


sı Yılın Pick-up'ı ödülü ülkeden gelen dünyanın 


Volkswagen Ticari Araç'ın Amarok modeli, “2018 Uluslararası Pick-up Ödülü'nü (IPUA 2018) kazandı. 
Volkswagen Amarok, 2010 yılında da aynı ödülü kazanmıştı ve bu sayede aynı ödüle iki kez layık görülen ilk pick-up oldu. 


ünlü otomotiv gazetecilerinden meydana gelen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri (1VotY) jürisi tarafından, her iki ya da üç yılda bir veriliyor. Jüri üyelerinden 165ı, aday olan araçları diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, belirlenen kriterler ışığında değerlendiriyor. 


Volkemagen Ticari Araç, Volksva- 


verilen kredi sistemiyle Amardk sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. 

Volkswagen Amarok modeline Auto Credit'le aylık 1.440 TLden başlayan taksitlerle kiralar gibi sahip olmak mümkün. 


YAŞAM 


Tom Hanks için yenilendi 


ir seyahatinde gördüğü Fiat 126p ile sosyal medya hesabından “Yeni arabam, çok heyecanlıyım” mesajıyla paylaştığı fotoğraftan ilham alarak 


başlatılan kampanyayla, eski bir Fiat 126p model 


araç yenilenerek 61'inci doğum gününde aktöre hediye edildi. Kampanya süresince toplanan yardımlar ise Polonya'nın Bielsko-Biala Çocuk Hastanesi'nin ihtiyaçları için bağışlandı. 


YAPILAN YARDIM ÇOCUK 

HASTANESİNE GİDECEK 

Tom Hanks'in Fiat 126p ile yaptığı paylaşım her ne kadar tesadüf olsa da yapılan yardımın Polonya'nın Bielsko-Biala şehrindeki bir çocuk hastanesi için olması özel bir önem taşıyor. 
Fiat 126p, 20'nci yüzyılın başlarında Fiat çatısı altında Polonya'da, Bielsko-Bieala şehrinde üretilmesi nedeniyle pek çok Polonyalı için halen özel bir yere sahip. 


Tom Hanks'in bir Polonya gezisinde otomobille paylaştığı fotoğraftan ilham alan hayranı, kendisine yeni bir Fiat 126p hediye etmek için başlattığı kampanyayla birkaç hafta içinde topladığı bağışların ardından PPG'nin de desteğiyle aracı Tom Hankse hediye etti. 


TOM HANKS'İN ESPRİLİ PAYLAŞIMINA HAYRANLARINDAN BÜYÜK BEĞENİ 


Otomobil, Polonya'dan uçakla California'ya 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FLAT 126p 


Polonyalı bir hayranın başlattığı kampanyaya PPG de destek olunca 1974 model Fiat 126p yeniden hayat bularak Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks'e 61'inci doğum günü hediyesi olarak armağan edildi. 


Fiat 126p, 20'nci yüzyılın başlarında Fiat çatısı altında Polonya'da, Bielsko-Bieala şehrinde üretilmesi nedeniyle pek çok Polonyalı için halen özel bir yere sahip. 


gönderilirken, Los Angeles'taki Polonya Konsolosluğu'nda araçla poz veren ünlü aktör, “California yollarında bu araçla kaç kilometre yapabilirim emin değilim ancak bir tornavida ve kadın kemeriyle tamir edebileceğimi düşündüğüm için içim rahat” diyerek hem hayranına hem de işbirliği yapan herkese teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı ve hastaneye bağışta bulundu-Şunu açıkladı. 


PG, 1994 yılından bu yana Türkiyede 

100'den fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte. PPG Türkiye; otomotiv, oto tamir, endüstriyel, havacılık, marin, koruyucu, paketleme boyaları çözümleri ve otomotiv, inşaat, kimyasal üretim gibi onlarca sektörde sunduğu endüstriyel ürünleriyle müşterilerine yaratıcı çözümler sunuyor. Türkiye'de üretim 
faaliyetlerini de gerçekleştiren PPG, 1999 
yılından itibaren faaliyete başladığı Bursa fabrikasında, otomotiv, paketleme ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin üretimi yapmakta. PPG yüzyılı aşkın süredir uzmanı olduğu inovasyon gücüyle, Bursadaki üretim tesisine AR-GE konusunda sürekli yatırım yaparak müşterileri için lokal çözümler üretmekte. 
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YENİLER 


Yeni yedi koltuklusu tanıtıldı 


Lexus RX L 


exus, dünyanın ilk lüks hibrit SUV'u olarak tanıttığı RX modelinin 7 koltuklu versiyonunu satışa 

sunmaya hazırlanıyor. Los Angeles Otomobil 

Fuarı'nda gösterilen RX L modeli, üç sıra koltuk düzeniyle birlikte premium otomobil kullanıcılarına yepyeni bir seçenek daha getiriyor. 


BİLİNDİK KONFOR 7 KİŞİYE SUNULUYOR 

20 yıl önce kendi segmentini yaratan RX, birçok farklı 
pazarda en popüler modellerden biri olmaya devam ediyor. Bu yıl satışa sunulması planlanan RX 350L ve RX 450hL, Lexus'un bilindik konforunu ve lüksünü 7 kişilik kapasiteyle birleştiriyor. 


RX'in sıra dışı tarzından ve kolay manevra kabiliyetin- 
den ödün vermeyen RXL, 5 kişilik versiyona göre 110 
mm daha uzun. Ayrıca üçüncü sıra koltuklarda oturanlara yeterli baş mesafesi ve üçüncü sıranın ardında 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yeterli bagaj alanı sunmak adına daha dik açıya sahip bir arka cam kullanıldı. 

Lexus'un Omotenashi Japon misafirperverliği felsefesiyle konfor odaklı tasarlanan koltukları, en arka sırada da aynı rahatlığı sunuyor. Üç bölgeli klima sayesinde en arkadaki yolcular kendi sıcaklık ayarlarını yapabiliyorlar. Kullanıcılar, üçüncü sıra koltuklara ihtiyaç duymadıkları anda, elektrikli olarak bunları kapatabiliyorlar. 


IKI MOTOR SEÇENEĞİ 

Lexus RXL, benzinli ve hibrit motorlu olmak üzere iki versiyona sahip. 294 bg güç ve 358 Nm tork üreten 3.5 
litre V6 motorlu 350L, aktif tork kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. Hibrit 450h Lise, 3.5 litrelik V6 benzinli üniteyi elektrikli motorla birleştiriyor ve toplamda 313 bg güce sahip. Lexus'un yeni RX L modeli, 2018'den itibaren satışa sunulacak. 


Lexus, dünyanın ilk lüks hibrit SUV'u olarak tanıttığı RX modelinin 
7 koltuklu versiyonunu satışa sun- 


RX'in sıra dışı tarzından ve kolay manevra kabiliyetinden ödün vermeyen RX L, 5 kişilik versiyona göre 110 mm daha uzun. 


Üçüncü sıra koltuklarda oturanlara yeterli baş 

mesafesi ve üçüncü sıranın ardında yeterli bagaj alanı sunmak adına daha dik açıya sahip birarka | cam kullanıldı. 
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Pick-up pazarının değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class, iddialı off-road özellikleri ile Aralık ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulmaya başladı. 


017 Temmuz ayında Cape 

Town'da dünya lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Aralık'ın ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Büyük bir ilgiyle beklenen araç, merkezinde etkileyici Mercedes-Benz yıldızı bulunan çift çıtalı heybetli ön ızgarası, aracın güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve LED teknolojisi seçeneğine sahip çarpıcı far tasarımıyla oldukça baskın bir görünüme sahip. 


Pick-up dünyasının yıldızı olmaya hazırlanan “Mercedes-Benz X-Class”, dört ve altı silindirli motor seçenekleriyle kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürüş keyfi sunuyor. Mercedes-Benz, X-Class'ı X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/140 kW) olmak 


üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek. 
Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunan ilk pick-up araç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda X-C- 


X-Class aracılığıyla pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, bu yepyeni aracında tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi özgün özellikleri müşterilerine sunuyor. 


ss, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği s 


de ergonomik vücut ve rahat bir müm- 


duruşunu iyileştiriyo! 


pozisyonda şürüş key kün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. 
Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve AMATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun 


tüm zeminler için dört 


üstesinden gelebiliyor. 


Zarif çizgileriyle dikkat çeken X-Class, pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sunduğu 

üç farklı donanım seçeneği ile iş 

ve yaşam tarzlarının beklentilerini 

karşılıyor: 


X-Class PURE: Klasik dayanıklı kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerde idealliği sunuyor. Her türlü işi sırtlayan X-Class PURE aynı zamanda konforu ve tasarımıyla müşteri teslimatları, sevkiyatlar ve özel kullanımlar olmak üzere farklı beklentileri de karşılıyor. 

X-Class PROGRESSİVE: Güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı, 


hem konforu ile kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerine cevap veriyor. 

X-Class POWER: Ürün gamının bir diğer seçeneği olarak sunulan ve şehir yaşamı için sunduğu yüksek donanım paketi ile dikkat çeken X-Class POWER, tarz, performans 


ve konfora önem verenler için ideal. 
PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRESSİVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve donanım seviyesine bağlı olarak farklılık gösteren 

17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor. 


Mercedes-Benz X-Class, zengin 

konfor ve güvenlik donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaza çarpışmanın etkisini azaltan ön ve 


anında 


arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Eren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, 


ön ve arkada disk frenler standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviy: 
LED farlar ve 360 derece geri görüş kamerası da sipariş edilebiliyor. 
Mercedes-Benz X-Class, 135.000 
TLden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 


esini sunan 
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McLaren, son serisine efsane Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna'nın adını verdi. 
Sadece 500 adet üretilen McLaren Senna 800 Ps güce ve 
800 Nm torka sahip... 


DIŞI MOLAREN 


RUHU SENNA 


McLaren Senna, markanın en güçlü ve en agresif otomobili olarak belirtiliyor. 


— ma KR 
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Süper otomobil McLaren Senna'nın fiyatı tam 1 milyon dolar ve şimdiden tamamı satıldı. 


> 
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Fiber malzemelerin kullanıldığı McLaren 
Senna, yalnızca 1.198 
kilogram ağırlığa sahip. Araçta 4 litrelik çift turbolu V8 motor kullanılıyor. Senna'yı 
2018'in 2. yarısında 


yollara çıkacak... 


Aracın gövdesi, sürtünme katsayısını azaltırken, soğutmayı arttıracak bir şekilde tasarlanmış. McLaren Senna'nın arka tarafında bulunan devasa kanat otomobilin sporcu görünüşünü daha da güçlendiriyor. 


mm 


iz 


Hz 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desteğiyle yarışan genç pilot Ali Türkkan oldu. İzmit Körfez Pisti'nde organize edilen son yarışın ardından geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova sezonu ikinci olarak 


tamamlarken Çağlayan Çelik ise genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. 


ekabetçi formatı ile Türkiye'nin en heyecanlı yarışlarına sahne olan VI Challenge'ın İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleşen son ayağında ) ine muhteşem bir mücadele yaşandı. Sezon şampiyonu Ali Türkkan, günün her iki yarışını da kazanırken ikincilik ve üçüncülük el değiştirdi. 


Bu yılın en hızlı parkuru olarak öne çıkan Körfez'deki ilk yarışı Emir Ay ikinci ve Hüseyin Çetmen üçüncü olarak tamamladı. İlk 12 pilotun ters sıralama ile start aldığı 12 turluk ikinci yarışta ise Kamil Çat ikinci olurken Kadir Akça üçüncü sırada finiş gördü. 

İzmir, Aydın ve Kocaeli olmak üzere 3 farklı ilde toplam 5 farklı parkurda koşulan V1 Challenge 2017'de 
21 pilot mücadele etti. 


Kıyasıya rekabetin yaşandığı gençler kategorisini Ali 

ürkkan lider olarak tamamlarken Çağlayan Çelik 

inci ve Hüseyin Çetmen üç oldu. Son iki yıldır İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından başarıyla organize edilmekte olan Türkiye'nin ilk ve tek yerli yarış serisi VI Challenge, aralıksız olarak düzenlenen 
7. sezonunu tamamladı. Power FM, Fakir, Saygılı Rulman ve TRT Spor'un destekleriyle gerçekleşen VI Challenge 2017'de dereceye giren pilotlara toplam 102.000 TL para ödülü dağıtıldı. 


OPEL vü OPEL ec OPEL e OPEL 9 OPE 


allenge 2017'de dereceye giren pilotlara toplam 102.000 TL para ödülü dağıtıldı. 
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ÇEVRE 


TURNALAR HEP 
UÇSUN... 


Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, doğa koruma mücadelesinde öncü rol oynayan WWF-Türkiye ile birlikte, nesli tükenmekte olan turnalar için gözlem ve koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. “Turnalar Hep Uçsun” adı verilen proje, elde edilen veriler ile Türkiye'nin biyoçeşitliliği, doğası ve kültürü için büyük önem 

— . taşıyan turnaların korunmasına hizmet ediyor. 2013 yılında, Brisa'nın 25. kuruluş yıldönümünde, Çukurova Deltası'nda başlatılan proje ile bugüne dek 21.000 km yol kat edilerek gerçekleştirilen gözlemlerde 10.000 civarı tura tespit edildi. 


Çukurova Deltası, tumaların yuvası 


olmaya devam edecek 


ünya üzerinde 15 turna türü bulunuyor. Türkiyede ise 2 turna türü görülüyor; Turna ve Telli Turna. Çukurova Deltası'nda turnalar Kasım-Aralık aylarında uyuma noktalarına yakın bölgelerde (7 km) beslenirken, Ocak-Şubat aylarında kuş uçuşu 100 km'ye yakın mesafe kat ediyorlar ve fıstık, pamuk, mısır, buğday tarlalarından besleniyorlar. 


Üreme alanlarına göç edip, yuva kurmadan önce güçlerini topladıkları, bol bol beslendikleri, dinlendikleri Cukurova Deltası'nda turnalar, günün doğmasıyla 


birlikte geceleme alanlarından havalanarak pamuk, yer fıstığı, mısır ve buğday tarlalarında hasat sonrası kalan tohum ve yumrularla besleniyor. Bu 

da turnaların alandaki davranışlarıyla tarımsal faaliyetler arasında yakın ilişki olduğunu gösteriyor. 


Turnalar Hep Uçsun ekibi, türün alandaki popülasyonu ve davranışlarının yanı sıra ona yönelik tehditleri araştırıyor ve gerekli önlemler konusunda yetkililerle ve yöre halkı ile görüşmeler yapıyor. Bu sayede her yıl artan bir bilinçle Çukurova Deltası, turnalar için çok daha güvenli bir yuva haline dönüşüyor. 
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oluşturduğu gibi, aynı zamanda Sabancı Holding ile 


Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren 


olduğunu belirten Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; 

“Sürdürülebilirliğin bir tercih değil, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. 
Bu bilinçle WWF-Türkiye ile birlikte Anadolu'da turna popülasyonunu koruma ve güncel durumunu ortaya koyma amacıyla 2013 yılında “Turnalar Hep Uçsun” projesini hayata geçirdik. Türkiyede bir kışlama alanında yapılan en kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyan projemiz, 4 yılda önemli veriler ve bilgilere ulaşmamızı sağlarken çevrede bu türün korunması için farkındalık yaratılmasına da olanak tanıdı. Hem Türk hem de Japon kültüründe uzun ömür, iyi şans, refah ve umudu simgeleyen ve önemli bir yere sahip olan “Turna, bu projenin temelini oluşturduğu gibi, aynı zamanda Sabancı Holding ile Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren şirketimizin de sembolü haline geldi. WWE-Türkiye ile birlikte yaptığımız çalışmalarla turnalar, Çukurova deltasında çok daha huzurlu bir şekilde kışlıyor ve neslinin devamı için artık çok daha fazla şansa sahip. Proje ile gelecek nesillerin de hem doğal hem de kültürel bir zenginlik olan bu türü tanımalarına ve onunla birlikte yaşamayı sürdürmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. 
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Gökmen tüm iş süreçlerinin odağında 


Kuşların varlığı ve zenginliği, yaşadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesidir 


WE-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Çukurova Deltası ve turnalar hakkında şunları anlattı: “Dünyadaki 


500.000 turnanın kullandığı ana göç yollarından biri Çukurova Deltası ve bu göç yolundan yaklaşık 80.000 turna geçiyor. Yaptığımız çalışmaçiren 10.000 civarı 


lara göre; Türkiyede kışı g turna Çukurova Deltası'nda barınıyor. Bu rakam tahminlerin üstünde olmakla beraber aslında Çukurova Deltası'nın potansiyelinin çok altında şadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesidir. 


Kuşların varlığı ve zenginliğ 


Bu anlamda turnanın dünya genelinde sayısı oldukça fazlayken Türkiye'de tehlike altında olması hepimize önemli bir mesaj. Ülkemizdeki turnaların yüzde 95'ini barındıran Çukurova Deltası'nın bilinç ve farkındalıkla desteklenmesi, bu türün ve diğer canlıların burada gelişmeşitliliğinin korunarak zenginleşmesine katkı sağlayacağına 


lerine dolayısıyla da bölgenin biyoç 


inanıyoruz. Bu, istikrarlı bir şekilde çalışmayı gerektiriyor ve Brisa ile birlikte kararlı bir şekilde bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. 


m Turnalar hakkında bunları bilin 


: şana Bilim VE eknoloji Müzesi 


Dünyanın en çok Ziyaret iysedilen 10 müzesi 


) 


Louvre Müzesi | — 


56 


Zaman yolculuğunun simgesi müzeler, seyahatseverlerin sıkça ziyaret ettiği alanların başında geliyor. Dünyanın birçok yerinde, farklı dönemlerden kalma eserlere ev sahipliği yapan çok önemli müzeler bulunuyor. Özellikle bazı müzelerin ünü dünyanın her yerine yayıldığı için ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından oldukça ilgi çekiyor ve ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. 


1) Çin Ulusal Müzesi 


Başkent Pekin'de yer alan Çin Ulusal Müzesi, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla 2016 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olarak dikkatleri çekiyor. Bu unvanı Paris'teki Louvre Müzesi'nden alan Çin Ulusal Müzesi'ni 2015 yılına oranla yüzde 3.6'lık bir artışla 7 milyon 550 bin kişi ziyaret etti. Tiananmen Meydanı'nın doğusunda kalan müzenin kapalı alanı yaklaşık 200 bin metrekare büyüklüğüyle misafirlerini 


ağırlıyor. Müzede Çin tarihi ve kültüründen Buda heykellerine kadar 
birçok önemli eser bulunuyor. 1959 
yılında açılan müzenin renovasyon 
çalışmaları tam 4 yıl sürdü. 2011 
yılında tekrar açılan müze dünyanın en büyük modern müzeleri arasında gösteriliyor. 


2) Ulusal Hava ve Uzay 


Müzesi 

ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi 7,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 


2015 yılına göre ziyaretçi sayısında 
yüzde 8.7'lik bir artış yaşayan Ulusal Hava Uzay Müzesi'nde dünyanın en büyük hava ve uzay aracı koleksiyonu bulunuyor. 1976 yılından beri hizmet veren müzenin iki binasında içinde binlerce ürün sergileniyor. 
Havacılık, gezegen bilimleri ve uzay keşifleri konularıyla alakalı sergiler vitrinlerde yer alıyor. Aynı zamanda müzede bazı eğitim programları, aktiviteler, konferanslar ve performanslar sunuluyor. Uçuş bilimi ve teknolojisi hakkında yapılan uygulamalar düzenli olarak gelen ziyaretçilere aktarılıyor. 


3) Louvre Müzesi 

Fransa'nın başkenti Paris, çok özel bir müzeye ev sahipliği yapıyor. 
Ülke turizmine de büyük katkı sağlayan Louvre Müzesi, dünyanın en büyük müzesi konumunda bulunuyor. Louvre, dünyanın birçok 


| noktasından Ziyaretçi ağırlasa da, 


geçtiğimiz yıl terör nedeniyle ziyaretçi sayısında 2015 yılına oranla yaklaşık 1 milyon 300 bin azalma yaşamış. Ancak müze hala Fransa'nın en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Peki bu müzede neler var? Baştan söylemek gerekir ki, müzenin tamamını gezmek için 2-3 gün bile yeterli olmayabilir. Louvre Müzesi'nde, dünyaca ünlü ressamların eserleri görebiliyor. David, Rembrandt, Rubens ve Da Vinci gibi birçok ünlü ismin eserleri sergileniyor. Burası ayrıca Fransa'nın ilk devlet müzesi olarak kayıtlarda yer alıyor. 


4) The National Museum of Natural History 


ABD'nin başkenti Washington bir önemli müzeye daha ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl 7 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği The National Museum of Natural History, 2015'e oranla yüzde 2.9'luk artışla dördüncü sırada yer alıyor. Burası, ABD'de- 
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.j Kİ National Mall'da bulunan bir doğa 


e X til il i tarihi müzesidir. The National Muf V ika nM üzeleri d seum of Natural History'de bulundu-Pa İŞ — ğumuz gezegenin hikayesini, yaşamın in. keşfi ile ilgili araştırmalar, aktiviteler, sergiler ve toplanan kaynaklar sergileniyor. Müze devasa büyüklüğüyle dünyanın her yerinden gelen misafirlerini ağırlıyor. Toplam 18 futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan bu müze dünyanın en büyük doğal tarih koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 


5) Metropolitan Sanat 


Müzesi 

Metropolitan Sanat Müzesi, dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. 
1870 yılında kurulan Metropolitan Sanat Müzesi'nde, dünyanın önde gelen ressamlarına ve heykeltıraşlarına ait 

© eserler sergileniyor. Müzede yaklaşık 
2 milyonun üzerinde eser bulunuyor. 
Müzede Paul Cezanne'dan Gustav Klimte, Grecodan Rauschenberge kadar aklınıza gelebilecek birçok ünlü sanatçının eserleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 6.7 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen sanat galerisi unvanını kazanan bu müzeyi ABD'ye giden sanatseverler görmeden ayrılmıyor. 


6) British Museum 

Kuruluşu 1700'lü yıllara dayanan Londra'daki British müzesi, eski çağ ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın sembollerinden biri haline gelen müze, ev sahipliği yaptığı eserlerle şehrin en geniş tarihi dokusunu oluşturuyor. 
Doğa bilimci olan Sir Hans Sloane'nin bıraktığı 69.253 parça olduğu söyle- 

© nen eserler koruma altına alınıp müze oluşturulmuş. 300 yıllık bir tarihi barındıran eserleri ile aynı zamanda dünyanda ilk kurulan müze unvanına da sahip Londra British Museum, Fransız mimari üslubu ile inşa edilmiş. 
Bu müzenin geçtiğimiz yıllara oranla 


58 


ziyaretçi sayısında azalma gözlemleniyor. 2015 yılına göre ziyaretçi sayısında 
96 5.9'luk bir gerileme yaşanan müzede, bu sayının önümüzdeki dönemler- de artacağı düşünülüyor. 


7) Şangay Bilim ve 


Teknoloji Müzesi 

Çin'de yer alan bu müze, bilim ve teknolojiye merakı olmayanların bile ilgisini çekiyor. Müzede birbirinden farklı temalar konu ediliyor. Dünya- 

Yı keşif, robotlar dünyası, hayvanlar alemi gibi birçok kişide merak uyandırabilecek onlarca konu bulunuyor. 
Ancak bunlar arasında en çok ilgiyi bilimsel deneylerin sergilendiği bölüm geliyor. Zihin gücüyle hareket ettirilen nesnelerden, göz yanılmalarına kadar birçok ilginç olaylar ziyaretçilerle buluşuyor. Burada ayrıca teknoloji ve bilim alanında eğitim içeren gösteriler de yapılıyor. Buraya olan ilgi her geçen dönem artıyor. Öyle ki, 2015 yılına göre ziyaretçi sayısında yüzde 6.2'lik bir artış gözlemleniyor. 


8) Ulusal Galeri 

1824 yılında İngiltere'nin başkenti 
Londra'nın en işlek meydanı olan Trafalgar Sguarede kurulan Ulusal Galeri (National Gallery) 2300'den fazla parçanın olduğu koleksiyona sahip muhteşem bir müze olarak öne çıkıyor. 
13-20. yüzyıl aralığındaki birçok çok tabloya sahip olan müzede dünyaca ünlü sanatçıların eserleri bulunuyor. 
Londradaki birçok müze gibi ücretsiz olan Ulusal Galeri'de Leonardo da 


Vinci, Bellini, Van Gogh gibi sanatçıların eserleri misafirleri büyülüyor. 


9) Vatikan Müzeleri 
Ziyaretçi sayısı: 6 milyon 67 bin Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikanda yer alan bu müze dünyanın en değerli hazinelerini barındırıyor. Önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapan müzede toplam 
54 galeri bulunuyor. Bu galerilerden 
en değerlisi ise Sistine Şapeli'dir. Vatikan Müzesi'nde Eski Mısır, Antik Yunan ve Büyük Roma İmparatorluğundan kalma eserler bulunuyor. 
Raphael, Micheangelo ve Donatello gibi Rönesans döneminin en ünlü sanatçılarının en değerli eserleri de yine Vatikan Müzesi'nde yer alıyor. 


10) Tate Modern 

Tate Modern Müzesi, Londrada yer alan ulusal ve uluslararası modern sanat eserlerinin sergilendiği bir müze olarak dikkat çekiyor. Burada modern İngiliz sanatının en önemli isimlerinin eserleri bulunuyor. 
Aralarında Lynn Chadwick, Henry Moore, Barbara Hepworth, Francis Bacon, David Hockney, Richard Smith, Frank Bowling, Peter Black, Tony Cragg, Barry Flanagan gibi sanatçıların çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Burası, 2015 yılına göre en çok artış gösteren müze olarak kayıtlara geçiyor. 2016 yılında 5 milyon 839 bin ziyaretçisiyle yüzde 23.9'luk bir artış yaşayan Tate Modern'in önümüzdeki yıllarda üst sıraları zorlayacağı konuşuluyor. 


”* Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 popüler müzesi çalışmasını yapan Yoldasin. 
4 com kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Eda Özsoy, “Dünyanın birçok ülkesin- de ve Türkiye'de muhakkak gidilmesi, görülmesi gereken yerleri, restoranları, otelleri, alışveriş ve eğlence yerlerini seyahatseverlerle paylaşıyoruz” dedi. 


Her yıl Kasım ayında erkeklerin sağlık sorunlarına dikkat çekmek için bıyık birakmaya teşvik edildiği Movember kampanyasına bu yıl Netflix de katkı verdi. 


El Chapo... 


Meyerowiz Hik) jeleri... 
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Movember'den bir seçki 


BIYIKLI İLHAM PERİLERİ 


ine Kasım 

ayında yine 

dünyanın dört 

bir yanındaki 

erkekler, çeşitli sağlık sorunları konusunda farkındalık yaratmak için Movember kampanyası kapsamında bıyık bıraktılar. Bıyık bırakmak isteyip de modelde hala karar kılamamış olan beyler (ve tabii bıyıklı erkek seven hanımlar) için Netflix'te yayınlanan yapımlarda ilhamınızı bulabilirsiniz. 
Üstelik 2017'yi tamamladığımız şu günlerde, bu bıyık fikirleri belki tüm yeni yıl boyunca stilinizi oluşturabilir? 


Olursa “Pablo olsun 
Netflix ve bıyık sözcükleri aynı cümle içinde kullanılınca, pek çok kişinin aklına çeşit çeşit bıyıkların cirit attığı Narcos dizisi geliyor... Siz de Narcos hayranıysanız, Pablo Escobar'ınki gibi bir bıyık hoşunuza gidebilir? “Pablo modeli bıyık nasıl oluyor derseniz!.. 


Pablo'ya benzemek istemiyorsanız size esin kaynağı olacak daha bir sürü dizi ve film kahramanı var. İşte erkeklere bıyık konusunda yön verebilecek, kimi “bıyıklı ilham perileri”: 

« El Chapo. Ünlü Mek- 


sikalı uyuşturucu baronu Joaguin “El Chapo” 
Guzman'ın yükselişinin, yakalanışının ve de kaçışı- nın heyecan dozu yüksek hikayesi. Bıyıklara dikkat! 
« Baba. Mario Puzo'nun 


romanından uyarlanan, 
Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun baş rollerini paylaştığı ünlü film, serinin ilki. Mafya tarzı 
Don Corleone bıyıkları... 
« Meyerowitz Hikayeleri. 
Asabi sanatçı babaları 

ve onun yok olmaya yüz tutan mirasıyla ilgilenmek için New Yorka gelen üç kardeş, kin ve rekabet... 
Bıyıklı Adam Sandler de cabası. 


2017'yi tamamladığımız şu günlerde, bu bıyık fikirleri belki tüm yeni yıl boyunca stilinizi oluşturabilir? 


« Breaking Bad. Kansere yakalanan kimya öğretmeni Walter White, ailesinin geleceğini garanti altına almak için uyuşturucu işine girişir. Dizi sakal & bıyık kombini hiç de fena sayılmaz. 

« Serpico. Gizli polis Frank Serpico dürüst bir adamdır. Yolsuzluğa karışan meslektaşlarının yaptıklarına katılmayı reddettiğin- de tehdit edilir ve yaralanır. Al Pacino, gerçek bir hikaye ve bolca bıyık. 

« Marc Maron Thinky 
Pain. Alternatif komedyen 


Marc Maron New York sahnesinde gerçekleştirdiği standup showda Çin yemekler, kötü alışkanlıklar, hotel odalarında seks ve sevgilisiyle yaşadığı hayatın detaylarını paylaşıyor. 
Bıyık da bonus puan. 

* Bernie'nin Suçu Ne? 
Cana yakın bir cenaze levazımatçısı kasabanın en zengin duluyla arkadaş olur ancak onu ihtiyaçlarından ve somurtkan davranışlarından gına getirmesi uzun sürmez. 
Bıyık ise tüm filmin dikkat noktalarından biri... 
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KÖY OKULLARINDAKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE 


Sevdiklerinize unutulmayacak bir hediye 
arayışı içindeyseniz, 1000 motorcu 1000 
çocuk projesine katılarak, değer verdiklerinize bir çocuğun mutluluğunu armağan edebilirsiniz. Köy okullarında okuyan çocukların öğrenim ve sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projede yer alarak, fotoğraflarınızdan oluşan eşsiz bir albüme sahip olurken, çocuklara da içinde ihtiyaçları olan eşyaların bulunduğu bir paket hediye etmiş olacaksınız. 


otoğraf tutkunu İlker 
Kül'ün başlattığı 1000 
motorcu 1000 çocuk projesine katılarak, sevdiklerinize en anlamlı hediyeyi; bir çocuğun mutluluğunu armağan etmeye ne dersiniz? Köy okullarında okuyan çocukların hem öğrenim hem de sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projede yer almak için İlker Kül'ün objektifi- nin karşısına geçmeniz yeterli. 


Çekimler için 1000 motorcu 

1000 çocuk projesine vereceğiniz 150 TLlik destekle, yıllarca keyifle bakacağınız ve yaklaşık 


40 adet fotoğraftan oluşan eşsiz. 
bir albüme kavuşurken, köy okullarında okuyan çocuklara 

da içinde ihtiyaçları olan eşyaların bulunduğu bir paket hediye etmiş olacaksınız. Üstelik bu paketler önceden belirlenen ihtiyaç listesine göre her çocuğa özel olarak hazırlanıyor. Sevgiyle hazırlanan paketleri de İlker Kül, gece gündüz demeden motosikletiyle kilometrelerce yol katederek okullara ulaştırıyor. 


ş 


2018'de 2000 çocuğa ulaşacak 

15 ay önce başlatılan sosyal s0- 
rumluluk projesi 1000 motorcu 
1000 çocuk bugüne kadar Şırnak, 
Van, Ağrı, Kars, Urfa, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Afyon, Muğla, Batman, Samsun, Antakya ve Bitlis'te bulunan köy okullarındaki toplam 945 çocuğa mutluluk götürdü. Projenin fikir sahibi ve hayata geçirilmesini sağlayan isim olan İlker Kül, 
2018 yılında Hakkari, Mersin, 
Trabzon gibi illerdeki okullara da giderek toplam 2000 çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 


Proje hakkında detaylı bilgi için 1000motorcu1000cocuk facebook ve instagram sosyal medya hesaplarını ziyaret etmeniz yeterli. 
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